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Uitzicht vanaf het restaurant op de Jungfraujoch.

.

Wie Zwitserland wil leren kennen doet met Interlaken als uitgangspunt een prima keus. Fantastische
bergen, twee schitterende meren en een heleboel fiets- en wandelmogelijkheden. Kamperen is hier

een feest. )
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eniaal of idioot? Vaak is de grens

daartussen vaag.VWe hebben het over

Adolf Guyer-Zeller, zoon van een
Zwitserse wolfabrikant die op | mei 1839
in een dorp bij Ziirich werd geboren. Stel je
eens voor dat er iemand aan je bureau komt
met het voorstel om een spoorlijn dwars
door een berg naar de top aan te leggen.
“Een kabelbaan bedoelt u?” “Nee, een trein.”
“Oh. En welke berg had u op het oog?” “Nou,
ik dacht aan de Jungfrau.” Het is 1893, en

ik denk dat de ambtenaar die dit gesprek
voerde direct daarna een stevige borrel

nodig had. De Jungfrau is de heiligste berg
van Zwitserland, een flinke ‘vierduizender’ die
samen met de Monch en de Eiger een van

de markantste bergmassieven van het land
vormt.Aan de voet ligt Interlaken, en van
daar gaan wij naar de top van de Jungfrau. Per
trein, inderdaad.Want idioot of niet, Guyer-
Zeller kreeg het wel voor elkaar.

Station Eigergletscher.

Top of Europe

Zwitsers en treinen.VWie op vakantie naar
Zwitserland gaat ontkomt er niet aan. Er is
bijna geen vlak stukje Zwitserland, dus zijn
er allerlei kunstwerken nodig om een spoor
van A naar B aan te leggen. Dat is ook de
charme van de Zwitserse treinen. Tunnels,
bruggen, en waar het echt steil wordt een
extra rail met een tandradstrook. Dat
maakt het mogelijk om hellingen met een
waanzinnig stijgingspercentage te bedwingen.
Ook de Jungfraubahn maakt gebruik van
tandradtreinen.Vanaf het plateau van Kleine
Scheidegg op 206 meter hoogte rijden

we eerst een stukje langs de noordelijke
Eigerwand, maar na station Eigergletscher
(2320 m) duikt de trein de donkere berg in.
Onderweg naar de top stoppen we nog bij
‘Eigerwand’ (2865 m) en ‘Eismeer’ (3160 m).
Daar kun je een blik naar buiten werpen
door enorme gaten in de bergwand, waar
voor de veiligheid (en de wind) glas voor
zit. Midden in de Eiger neemt de trein een
bocht van 180 graden en dan volgt het laatste
stukje naar de Jungfraujoch op 3454 meter.
“Top of Europe” noemt men het hier trots.
Niet helemaal correct natuurlijk, want er zijn
hogere stukjes Europa. Maar het is wel het
hoogstgelegen treinstation in Europa.

Stempeltje halen

Boven bij het eindpunt waan je je in een
filmstudio waar zojuist de laatste James
Bondfilm is opgenomen. In de berg zijn grote
hallen uitgehouwen waar in beeld, geluid en



animatie de geschiedenis van de Jungfraubahn
wordt uitgelegd. Staand op een lopende

band gebeurt er van alles om je heen waar
de Efteling een puntje aan kan zuigen. Het
laatste stukje naar boven gaat met een lift, en
daar stap je uit in wat op het eerste gezicht
een Hilton hotel lijkt. Luxe alom, inclusief
sieraden en horloges tegen absurde prijzen.
Maar ook een gratis stempelautomaat voor je
‘Jungfraupaspoort’ als bewijs dat je helemaal
boven bent geweest.Vooral Chinese toeristen

Interlaken.

zijn er dol op (en dat zijn er nogal wat). Bij
het panoramarestaurant stap je de berg uit
en dan blijkt waar je werkelijk bent: op een
waanzinnige plek met een adembenemend
uitzicht over de Aletschgletscher en de
drie spitsen van het Jungfraumassief: Eiger,
Monch en Jungfrau.Want hoewel die laatste
wel degelijk als eindpunt van Guyer-Zeller’s
plannetje was gedacht, is de Jungfraujoch
het eindpunt van het feest. De Jungfrau zelf
werd de tunnelgravers in haar binnenste

Halverwege de Bédeli fietstocht.

bespaard en bleef zo een maagdelijke berg.
De jonkvrouw liet zich niet temmen...

De noordwand

Op de weg terug stappen wij uit bij station
Eigergletscher, om langs het meer bij de
noordwand van de Eiger terug te wandelen
naar Kleine Scheidegg. Die noordwand blijft
een majestueus gezicht. Het is even zoeken
in de loodrechte bergwand naar de gaten van
station ‘Eigerwand’, maar ze zijn vanaf het

Brienz.
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Radersalonboot Bliimlisalp nadert station Interlaken West.

meer beneden nét te zien. Die noordwand
was lang een onneembare klim, en de bijnaam
‘Moordwand’ kreeg hij niet voor niets. Het
duurde tot 1938 eer een team klimmers deze
route voor het eerst bedwong. Onder hen
was de Oostenrijker Heinrich Harrer, die
later bekend werd door zijn boek en de film
‘7 years in Tibet’, met Brad Pitt in de rol van
Harrer.Veel klimmers waren minder gelukkig.
Triomf en tragedie liggen in de bergen vaak
dicht bij elkaar. Langs de oever van het meer

liggen een heleboel stenen met de namen
van alpinisten die hun poging met de dood
moesten bekopen.

Belle Epoque

De naam Interlaken betekent ‘tussen meren’
en dat klopt: de stad ligt op het kleine stukje
land tussen de Thunersee en Brienzersee,
en omdat het hier redelijk vlak is kan je er
gemoedelijke fietstochtjes maken. Interlaken
is tegenwoordig een modern (en prijzig)

Schynige Platte. Beneden ligt de Thunersee.
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De trein nadert de Schynige Platte. Beneden ligt Interlaken en de Thunersee.

toeristencentrum met tophotels, casino

en keurig onderhouden stadsparken, maar
soms stuit je ook op een knus eethuisje

uit 1700. Ooit vormden de beide meren
één geheel, maar door slib uit de bergen
ontstond er in het midden een viak stuk
land, waarop naast Interlaken ook dorpen als
Wilderswil, Matten, Bonigen en Unterseen
een plaatsje vonden. Onze tip: de Bodeli
fietsroute tussen deze dorpen van circa

23 kilometer. Een andere fietsroute voert
langs de zuidoever van de Brienzersee naar
Brienz aan de oostelijke punt van het meer.
Na het knusse dorp Iseltwald is een stop bij
de Giessbach waterval een verplichte pauze.
Je kunt in het bovenste deel via een smalle
brug zelfs achter de waterval langs lopen,
waar horen en zien je vergaat in het lawaai.
Hoewel er spectaculairder watervallen zijn,
is deze wel erg romantisch, vooral vanaf
het terras van het hotel aan de oever van
het meer. Een beetje oude sjiek, compleet
met eigen kabelbaan naar het lager gelegen
boothuis, maar pure romantiek achter een
kopje thee. Eenmaal in Brienz is een rondje
door dit authentieke houtvesterstadje een
must.Alles is van hout in Brienz, en niet
alleen de huizen. Er is zelfs een bekende
houtbeeldhouwersschool (onthoud dit woord
voor uw eerstvolgende potje scrabble).
Terug naar Interlaken kan via dezelfde
route, maar veel leuker is de 19de eeuwse
stoomraderboot uit de Belle Epoque.

Er varen nog |6 perfect onderhouden
salonraderboten op de Zwitserse meren.



Schynige Platte.
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Op de Thunersee stoomt de Bliimlisalp,

en het zusterschip Loétschberg verzorgt de
route over de Brienzersee, waarbij de fiets
uiteraard mee mag. Lekker nostalgisch met
een eerste, tweede of derde klas kaartje.
Relaxed stomen we terug naar Interlaken,
begeleid door het ritmische geklots van de
ronddraaiende schoepen.

Nog meer bergen
Hoewel het Jungfraumassief de skyline van

Interlaken bepaalt, zijn er meer interessante
bergen in de buurt. Het dichtste bij is

de Harder Kulm, die zich ‘huisberg’ van
Interlaken mag noemen. Hoewel slechts

1322 meter hoog, heb je vanaf hier een mooi
uitzicht over de stad en haar beide meren.
Een kabeltreintje (ook al zo’n oud ding,

uit 1908) trekt je in tien minuten omhoog.
Lekker chillen op het uitkijkplatform met
zijn glazen vloer, of als je dat niet durft een
drankje op het terras van het restaurant met

zijn markante torentje. Nog meer bergen?
Deze dan: de Schynige Platte.Vanuit Interlaken
neem je eerst de trein naar Wilderswil, om
daar over te stappen op een wat wonderlijk
ogende combinatie. Dat moet ook wel, want
als je omhoog moet in een hoek van 25
graden vergt dat een aparte treinconstructie.
Soms is er een stoomlocomotief uit

1894 voorhanden, maar ook de ‘normale’
elektrische tractie doet het met antieke locs
uit 1910. Perfect onderhouden Zwitserse

Het Jungfrau-massief, met v.l.n.r. de Eiger, Monch en Jungfrau.
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degelijkheid, en natuurlijk stipt op tijd. De de botanische alpentuin niet overslaat. Waar Tekst en foto’s: Kees Bregman
trein hobbelt met zo’n 12 km/u naar het de Jungfraubahn zomer en winter in bedrijf

bergstation op 1967 meter.Wel voor de is, houdt deze trein het in de winter voor Dank aan Deutsche Bahn en het
zekerheid met de locomotief onderop, gezien. Dat betekent ook een verplichte Zwitsers Verkeersbureau, en natuurlijk
voor het geval de koppeling het na zoveel wintersluiting voor het sprookjesachtige hotel onze gidsen van Interlaken Tourismus:
jaren eindelijk zou begeven. Eenmaal Schynige Platte. Eén blik in zo’n gastenkamer Camilla, Christian en Sandra.
boven ontvouwt zich de majestueuze boven op de berg (zonder waterleiding, maar

bergwereld in al haar schoonheid.Vooraan elke dag vers badwater) en je bent verkocht.

het Jungfraumassief en haar drie pieken, en En dan s morgens gewekt worden door twee

beneden Interlaken met de beide meren. enorme alpenhoorns op het terras. “Griezi!”

Het is hier goddelijk wandelen, zeker als je

Vakantie in Zwitserland
Wij reisden naar Zwitserland met de iCE van Deutsche Bahn
(DB). Supersnel en comfortabel. Een directe ICE van Amsterdam
naar Basel doet er zo'n zes uur over. Die vertrekt |x per dag om
8.33, en stopt 0.2. ook in Utrecht, Arnhem, Duisburg, Diisseldorf,
Keulen en Frankfurt (viiegveld). De ‘gewone’ IC gaat vaker, en

. daar mag de fiets ook in mee. Een prijsindicatie is lastig, omdat
het afhangt wanneer je boekt. Je kunt al voor €39 p.p. naar Basel,
mits je zo'n drie maanden van tevoren reserveert. qu voor aile

_ tarieven en bestemmingen van de DB op |
www.bahn.com/nl

Voor het vervoer in Zwitserland raden wij de Swiss Pass aan,
een soort OV-kaart die geldig is op trein, bus en boot.Vanaf 4
dagen voor €227. Zie ook www.swisstravelsystem.com. Info over
Interlaken: www.interlaken.ch, mfo over de jungfraubahn'
www.jungfrau.ch

Voorrvakahtie in Zwitserland: Callcenter Zwitserland Téerismé,
00 80O 100 200 30 (ma-vi; Nederlandstalige gratis ‘srer\)ice).r




